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Overleden op 25-10-1966 te Brugge
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Zalig de doden dle in de Heer sterven.

.1.
ZALIG AANDENKEN

aan de Heer

HENRI CAECKAERT

weduwnaar van Mevrouw

ALIDA DOBBELAERE

geboren te Maldegem op 11 mei 1882 en kristeliik
gestorven te Brugge op 25 oktober 1968,
in zijn sterfuur getroost en gesterkt door de
genadevelle HH. Sacramenten
en de Pavselijke Zegan,

Hij was lid van de godsdienstige verenigingen.

Hij wist wat werken was

en waakzsam gadeslagen

al 't geen, hem toevertrouwd,
bij nachten en bij dagen
bekommerde zijn hart

vl edele vromigheid |

Hij sfeunde vast en vrij

op God al ziin verrouwen,

t zij yroeg, 't =i laat, bereld

om ook de dood te aanschouwen

en °t kruis e aanvaarden, dat

cok hem was opgeleid... G.G.

Zoals met de cude molen, zois het ook gegaan
met zijn mulder... de 1ljd zowel als de dood hebben
hun werk gedaan.., Wanf alles op deze wereld gaat
voorbij,

Beste kinderen en dierbare familie, mijn leven is
len einde. Het uwe gaat nog voort. Bewasrt in uw
leven de gedachtenis van uw vader in uw geest. in
hatt en gemoed, in vw gebed. |k dank u voor uw
liefde en zorgen! God belone uw kinderliefde, et
een vaarwel zeg ik u ook « 1ot wederzlens » bi
maeder in de opperste zaligheld van de aanschouwing
van God.

Vrienden en bekenden, bidi ook gij voor mij !

Ce Heer en Mevrouw
Honoré Caeckasri-De Baets Judith  en kinderan,
Erik, Guido, Bemadefte en Katrien,
Ce Heer en Mevroow
Gerard De Croock-Caeckaert Helena en kinderen,
Rita, Marie-Thérése, Greta, Marnix, Dirk en An,
De Heer en Meyrouw
Wilfried Van den Bussche-Caeckaert Codelieve,

zijn kinderen en kleinkinderen.
De families Caeckaert en Dobbelaers,
danker u vaor de blijken van deeineming en

de steun van uw gebed bij het overlijden van
hun disrbare vader, groolvader en familielid.

E. De Ridder, Foswer- Klei



