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Ik weet dat mijn Verlosser leeft |

t

GEDENKEN WIJ LIEFDEVOL IN ONS GEBED
DE HEER

Carolus CAERS

weaduwnaar van mevrouw
ANNA-MARIA NELIS

Qeboren te Herentals op 9 mei 1901
en aldaar godvruchlig overleden
in het St-Elisabathziekenhuis
op 30 maart 1875

Voorzien van de H. Sakramenten der zieken.
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Juist een week geleden, hebben we moeder
naar haar laatste rustplaats gebracht ; en nu
je het vader die begraven wordt.

Het leven kan hard zijn.

De Heer van leven en verrijzenis oordeeide
dat zijn aardse {aak ten einde was.

Smartvol is het, dat hij zo plulaalina aan
onze lielde ontviel, maar troostvol dat hij na
een leven van harde arbeid en stille eenvoud
tot een beter leven overging.

Wi] kristenen kennen de grote troost van
het geloof in leven en sterven, Wat licht dat
heerlijk en blij op in de tijd van het heen-
gaan.

Heer, we trachten uw wil te aanvaarden,
hoa zwaar cok, omdat we weten dal we eens
elkesr zullen weerzien, Ia, meer nog : we we-
tan dat hij voortleeft bij U.

Gelielden, beweent mijn dood nmiet, want ik

varlaal deze arme wereld om binnen te tre-
den in de hemelse heerlijkheid.

De heer en mevrouw

Theo GEERINCKX-CAERS,

kinderen en kleinkinderen |

De families CAERS, NELIS, WOUTERS
en SMIDTS ;

danken U voor uw troostvol gebed en
medevoelen bij dit heengaan.

Aann. van begrafenissen J. Druyts-Eyckens,
St.-\Waldetrudisstr. 16 - Herentals - Tel. 21.21.56



