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Zallg de zachtmoedigen, want ze zullen het
Land bezitten.

Verheugt en verblijdt u, want groot is uw
loon In de hemel,

& |
GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

Frans CAERS
weduwnaar van mevrouw
MARIA VAN BIESEN

Geboren te Herentals op 26 september 1903
en aldaar godwruchtig overleden
in het St-Elisabethziekenhuis
op 29 april 1980.

Voorzien van de Ziekenzalving.

In de ouderdom van 76 jaar is Frans stil van
ons heengegaan na enkele maanden ziek zijn.

Hij was een goed en braaf man en hield
vael van zijn gezin. Vader wi| danken U voor
alles wat ge voor ons gedaan hebt

Het uur was gekomen. Uitgeput van krach-
ten is hij zacht onislapen in een gelukkige
ouderdom.

We betreuren een goede vader, maar we
bewaren de gedachtenis van zijn eenvoud in
ons hart.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik
dank U voor de lietdevolle zorgan die gij mij
vooral gedurende de laatste meaanden ge-
schonken hebt. Helpt 2¢ elkaar warder en
breng lletde, vretle en blijdschap rondom L.

Weest niet bedroeld, ik ben nu weer bij
moeder. Samen blijvan wi| bij U. reken op
onze sleum.

Heer, geef hem de seuwige vreda.

WaW, Indexen.pe

Voor uw deelneming en uw gebeden,
die hun geloof In zijn wverrijzenis
hebben gesterkt,

DANKEN U

De heer an mevrouw

Jules en Lea CAERS-CLAES

en kinderen :

De families CAERS, VAN BIESEN,
WOUTERS en TOREMANS,

Begraf. en Funerarium Van Hove - 014-54.44.76
Druk. De Peuter n.v. - Herentals - 014-21.71.71.



