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Kom, bruid van Christus, ontvang de kroon die de
Heer U van esuwigheid bereid heeft (Brevier)

.i.

Gedenk in uw gebeden

Zuster Leontine,
Martha De Paepe

van de Zusters Franciskanessen van Gent.

Zij werd geboren te St.-Gillis-Waas
op 29 december 1889
geprofest op 2 januari 1924
en averleden te Gent {Refuge) op 20 november 1971
en versterkt door de H.H. Sakramenten.

"Ik hoorde de stem van de Hser: Wie zal ik
zenden, en wie zal gaan uit onze naam? lk zei:
"Hier ben ik, zend mijl" (ls. B, 8) Aan de uitnodi-
ging van O, L. Heer heeft Zuster Leontine gevolg
gegeven, Ze verliet haar familie en stelde zich als
klposterlinge volledig ten dienste van God. Dender-
leeuw werd haar door de Oversten aangewezen en
daar zou ze haar hele leven doorbrangen vol toe-
wijding voor de jeugd en in dienst van het huis van
God. Op twee generaties heeft zij haar stempel ge-
drukt van gedegen wetenschap, maar vooral van
godsdienstige overtuiging. Velen zijn haar dan ook
dankbaarheid verschuldigd en zullen zeker niet na-
laten Zuster Leonting in hun gebeden te herdenken.

Haar muzikaal talent stelde ze ten dienste van
de kerk van Leeuwbrug en zelfs als de kwaal die

haar ten grave zou slepen de pijnen reeds
ondraaglijk maakte, sukkelde zij toch nog iedere
zondag naar haar geliefde " noodkerk” om er de
Hoogmis te begeleiden.

De aanwijzing van 3. Paulus " Zorgt ervoor dat
gij de Heer niat afwijst, als Hij roept " (Hebr. 12,25)
heaft onze beste medezuster ten volle bewaarheid-
Ze gaf zich, helemaal, zonder voorbehoud aan Hem
die haar gercepen had. Daarom bidden wij nu met
de Kerk: "Ten paradijze geleiden U de Engelen...”

Dierbare Owversten, beste medezusters, heb
dank voor uw toegewijde zorgen in mijn pijnlijke
ziekte, Laten wij de Heer danken voor de vele jaren
gelukkig kloosterieven die ik met U samen mocht
doorbrengen ; vergeet mij niet in uw gebeden.

Dierbare broers, zusters en familie, wij waren
telkens zo blij als wij elkaar zagen: onze liefde
blijft voortduren over de dood heen. Eens worden
we allen met vader en moeder weer verenigd in de
hemel.

De Zeereerwaarde Heer Algemeen Direkteur;
De Algemene Overste en Medezusters;

De familien DE PAEPE - CANTENS

danken U om uw deelneming
in rouw en gebeden,

Drukk. Yan der Perre-Cobbaert - Denderlecuw



