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Geboren op 20-03-1936 te Aalst
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Laefdevol aandenken aan

de heer

Will) Obsterlinch

echtgencot van mevrouw Diana De Beul

Hij werd geboren te Aalst op 20 maart 1936
en overleed er in het O.-L.-Veouwziekenhums

op 31 maart 2009, pesterkt door het ziekensacrament,

Vereremerkt door het Carnegle Hero Fund.

Elk gebaar van geloof, hoop of liefde
heeft ons goed gedaan.

Lieve man, lieve va

Je was een man van weinig woorden,

iemand met de beste raad en daad.

Een man, een vader, cen pépé op wic je kon bowwen
en wiens woord je kon houden,

Zo bescheiden als je hebt geleefd,

zo bescheiden ben je heen pegaan,

Dank je voor je goede raad en je ijvedge hulp,
mijn lieve va, mijn lecrmeester,

Dank je voor de zorg dic je bood.

Dhank je voor de woorden die je sprak.

Dank voor ... alles.

Je was groots.

We zullen je nooit vergeren,

in ons hart blijf je alujd voortbestaan,

Dank je dar je er was

Rust nn zacht lieve man, lieve va, lieve pépé.
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