Y vonne De Pagpe

Geboren op 25-04-1921 te Gent

Overleden op 09-12-2009 te Jette

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

T

Ter herinnering aan

Mevrouw Yvonne DE PAEPE
weduwe van de heer Eddy VERDEGEM

geboren te Gent op 25 april 1921
en overleden te Jette op 9 december 2009.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid
en uw blifken van deelneming.

www, indeken_ be

Rust nu maar uil,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het dapper gedaan.

Wie kan begrijpen
hoe je hebt geleden,
wie kan voelen
wat je hebt doorstaan.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beelje,
en alle beetjes die je stierf

't is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt .
Ik ben wat moe,
maar op een keer ben je
aan je laatste beetje toe.
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