Agnes Popelier

Geboren op 16-07-1925 te Torhout
Overleden op 02-10-1987 te Leuven
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Gedenk in een vroom gebed
MEVROUW
AGNES POPELIER

echigenote van
de heer MARCEL DECRU

geboren te Torhout op 16 juli 1925 en
averleden te Leuven in het U.Z. St.-Pieter
op 2 oktober 1987,
gesterkt door de zlekenzalving.

De laatste weken van een laven,
de laatste dagen van sen ziekbed,
iemands laatste uren

die blijven je biy,

Wat men tocen deed,

nog wilde zeggen,

wat men nog wilde...

of alleen nog 't wachten op...
dat vergset je niet,

ddt houd j= in ere,

daarin vind ja haar groot.

Goede Agnes,

engel van goedheld,
vrolijk g=zellig, stil.
hartelijk, z¢ fijngevoelig.
ontroerend waarachtig.

Vriouw,

in lef en lead,

da weg gaan in

moellijke omstandigheden soms,
steun zijn, Tust zijn,

samen op reis zijn,

veel gan elkaar hebban,

ook al kende je

alkaars onzekerheden.

Voor kinderen en klsinkinderen
tenvolle moeder,
overbekommerde moader.

Er altijd zn voor hen,

nabi blijven, gelijk wanneer,
verlangend uitkijen

en kunnen wachtsn,

dat was je kracht |

Wij danken God om zo'n vrouw,

20'n moeder, grootmoeder.

MNu wij voor haar niets meer kunnen doen,
wvarirouwen wif haar

aan Gods genadigheld.

Vanult Gods hart is ze ons nu
begrijpender nabij dan cait.

Mareel Decru, kinderen en klsinkinderen,

De families Popslier - Volcke,
Decru - De Jonckheere

danken U om uw gebeden
en medeleven in da rouw.
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