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BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
de HEER

Karei POPELIER

weduwnaar van Mevrouw
Palmyre POPELIER

geboren te Blankenberge op 15 seplember
1900 en er godvruchtig overleden op 2 sep-
tember 1967, gesterkt door de Troostmiddelen

van onze Moedar de H. Kerk.

Zo heeft God de wereld liefgehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat
allen die in Hem geloven niet verloren zou-
den gaan, maar het eeuwig leven zouden
hebben. Niet om de wereld te cordelen, maar
om haar te redden, heeft God Zijn Zoon in
de wereld gezonden. Wie in Hem gelooft,
wordt niet veroordeeld. Joh, 3, 16-18.

Het mensenleven is een doolhof, een zoe-
ken naar de waarheid. De weg kan lang zijn,
de bochten talrijk, het uitzicht klein. Ergens
op onze levensweg ontmosten wij de dood.
Die dood neemt het leven niet weg, maar
verandert het in een betar.

Hoe trocstend is het woord van Christus :
.. Ik ben niet gekomen om de zielen van de
mensen in het verderf te storten. maar om ze
te redden. Ik ben niet gekomen om de we-
reld te oordelen, maar om ze te redden.”

Joh. 12.47.

Dierbaren, laten we voor de overledeane
bidden. Treuren baat weinig., aanvaarden wij
de les en de wvingerwijzing van de Heer en
bidden wij de barmhartige God hem de
esuwige rust te verlenen.

Mevrouw Clara VAN ANTWERPEN,
kindaren en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw
Maurice MARANNES-POPELIER,
Heer en Mevrouw
Andra VAN den BROELE-POPELIER,

Mejuffer Rita MARANNES en haar verloofde
Heer Marc ROMBOUT,

Mejuffer Miriam MARANNES,
Mejuffer Vivianne VAN den BROELE,

De families POPELIER, POPELIER, AZAERT
en VANDEN ABEELE,

danken voor uw blijken van
deelneming en uw gebeden.

Druk J. Vogels.



