Josephine Geldhof

Geboren op 01-07-1935 te Oppuurs
Overleden op 28-10-2010 te Bornem

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Moeders sterven niet,
ze leven vepder in hen
die 7o liefhebben.

.l..
Dankbaar aandenken aan

Pl o

Josephine Ge

dhof

Eohigenote van Marcel Van Assche

Geboren te Oppurs op 1 jsli 1935
en godvruchtig van ons heengegaan in
de Sint-dozetklinisk te Bornem op 28 olktober 2010,
gesterki door het H. Sacrament der zieken,

Met dani aan aflen die aar geluk,
frefde en wriendschan gaven,

Kinderen, kleinkinderen, buren en vrienden,

iedersen was hij jou welkon,

Je deur stond altijd open, nan tatel was er attigd plaats.
Schilderen en tekenen waren jouw passies,

e Rentoonstetlingen waren ean sUoces,

Eer appartement was je droom, Bormer de uftieme kease,
De plannen waren gemaakt, de veryachtingen waren groot,
Daarna was hel plots gedaan an loch weer niet,

Jevocht terug en heel rustig ben je dag na dag verbetord,
Vanuil je bed, ap halve keachi, hestuurde je de ganse familie,

[Ye laatste bjd wilde je uit ja hed,

het moest an zou, ook 2l was 't niet mogelijlk.

Was it 2an earste teken dat er ets ging gebeuren,
wa sullen het nooit weaten,

Miazr je keacht en wilskracht zulien we nooit veryeten, vaarwel.
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