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Patrick,

Of Widy. =zoals je vele vrienden je noemden.

En... vele vrienden had je!

Je was een boom van een man, een prachtkerel, maar bomen
worden ook geveld.

Waarom [i] vragen we ons allemaal af. Voor je werk heb ji] zo
dikwijls vele mensen geholpen, maar uitgerekend jij kon niet
geholpen worden.

Jij die altijd voor ledereen klaar stond, wanneer lemand een
probleem had stond “de Widy™ al klaar om het op te lossen,
dag of nacht.

Niets was voor jou teveel. Wie er ook op jou beroep deed, Ji
deed alles wat je kon om hen te helpen.

In de wijde omtrek kende ledereen jou, met je gulle lach, je
fratsen, maar ook je ernst om alles in orde te doen.

In de klinieken nam e altijd de tijd om aan ledereen cen
vriendelljk woordje te zeggen.

Op het voetbal in Club Brugge waar i zo graag naar toe
ging, de basket in Oostende, de feestjes met vrienden, overal
was je heel graag gezien en zjn z¢ met verstomming
geslagen.

Over alles kon jij meepraten, van sport tot politiek en je was
e£n apngename gesprekspartner.

Voor je vrouwtje Katrien en je oogappel Pieter-Jan is dit een
slag die ze moeilljk te boven zullen komen, maar we zullen
hen zoveel mogellfk helpen en steunen, dat beloven wij jou.


http://www.indeken.be/

Widy, voor ons was |i] een neel, maar nog zoveel meer, een
medewerker in de zaak die jij hebt helpen opbouwen en die je
beschermde als was het de jouwe, onze rechterhand. maar in
de eerste plaats was jij een hele goede vriend!!!

Bedankt voor al die jaren van geluk en de vele fijne herinne-
ringen die jij ons hebt nagelaten,

Wezenloos blljven wij nu achter, jij bent er niet meer, hoe
moet het nu verder zonder jou?

We zullen je allemaal 26 missen. maar wees er maar seker
van, je bent gebeiteld In ons hart en niemand zal jou erult

krijgen.
We houden zdveel van jell!
Katrien VOET. zijn echigenote.
Pieter-Jan WYDOOGHE, gljn zoontje,
Gilbert en Mariette WYDOOGHE - BRAEM,
Hugo en Annie VOET - VANHULLE,

#ijn ouders en schoonouders.

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families W‘I!'DDDGI{E - BRAEM
en VOET - VANHULLE,

danken u voor uw aanwezigheld.
uw gebeden en biifken van medeleven.
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