Maria Ernestina Heirwegh

Geboren op 17-01-1924 te Hamme
Overleden op 23-09-1998 te Hamme
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Komt allen tot Mij die uitgeput zift
en onder lasten gebukt.
tk zal u rust en verlichting schenken,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart
en gif zult rust vinden voor uw ziel.
.l, (Mattelis)

Dankbare herinnering aan
Mevrouw

Maria Heirwegh

echtgenote van de Heer
Marinus Heirman

geboren te Hamme op 17 januari 1924 en
er overleden in het rusthuis Meulenbroek
op 23 september 1988,
Voorzien van het Ziekensacrament.

Rust nu maar uil, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer dan moedig gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?
Wie kan voelen wat je hebf doorstaan 7

De woorden van de dichter Benschop kunnen we
werkelijk toepassen op het leven van deze goede
gchtgenote en moeder, die tien jaar lang ge-
plaagd was met een pijnlijke ziekte, maar die ook
een kind verloor, die inderdaad een harde strijd
heeft doorgemaakt tot alle energie was
opgebruikt. Van huis naar het ziekenhuis, terug

wiwrw, indeken_ be

naar huis en weer het ziekenhuis in, tot haar
laatste maanden in het rusthuis. Zij is nu van
haar pijn verlost.

Maar ook velen hebben voor haar gezorgd en
waren haar altijd nabij: haar goede echigenoot,
zijn buur en vriend, haar lieve schoondochter.
Alles wat menselijk mogelijk was gaven ze haar,
een troost die met geen woorden kan worden
uitgedrukt. Het moge hen diepe innerlijke vrede
schenken, nu zij het leven van Maria moeten
afgeven en loslaten.

Er schuilt een diepe stille dankbaarheid in het
hart van allen die haar nabij waren, om alles wat
zij in liefde en lijden heeft gegeven, een voor-
beeld van moed en vertrouwen. Zo zal God haar
dan ook opnemen om bij Hem en bij haar zoon
thuis te zijn voor altijd.

Goede God, bewaar Maria,
levend als licht in ons hart,
als een verborgen schat van liefde,
als een zegen die ons nooit verlaat.

Maria, hemelse Moeder, haar patrones,
hulp van de christenen,
bid voor ons allen.

De families HEIRWEGH, HEIRMAN,
DE BONDT en VERCAMMEN,
danken U oprecht voor uw
blijken van deelneming en
voor uw gebed.
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