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Bid God voor de ziel van

Mevrouw BERTHA HELBIG
weduwe van de Heer Maurice VALCKE

geboren te Otegem op 2 oktober 1890 en god-
vruchtig werlec?en in de St.-Vincentiuskliniek
te Avelgem op 27 maart 1972, gesterkt door de
genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Na een korte ziekte en doodstrijd is de dier-
bare overledene van ons heengegaan. Zolang
was Bertha bewaard gebleven en kon ze haar
werk thuis verrichten zcals ze het altijd gedaan
had : eenvoudig, nederig, maar met veel liefde.
Ze was een goede moeder. Het geluk van haar
kinderen was haar enige betrachting, ze leefde
veor hen en haar meeste voldoening was hen
te kunnen helpen. Nu, in de Goede Week, is ze
van bij ons weggenomen. Maar wij weten dat
ze leeft, nu, bij de Heer, Ze was immers diep
godsdienstig en met groot geloof en nederig
vertrouwen heeft ze veel gebeden gedurende
haar lange leven. Voor dit alles danken wij de
Heer en wij bidden : “Heer, in deze tijd van
Pasen roemen wij op uw Zoon die uit de dood
verrezen is. Wij vragen dat Gij goedgunstig zijt
en ons gebed verhoort, dat Gij ook onze hoop

bevestigt en uw dienares tot het leven wekt dat
zij van U verwacht.”

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik dank
U voor de liefde en genegenheid, waarmee gij
mij zolang hebt omringd. In de hemel blijf igk,
samen met vader, voor U bidden en over U wa-
ken. Vooral U ook, Lucien, die zolang mijn naas-
te hulp zijt geweest, dank ik van harte.

Beste Familieleden, Vrienden en Geburen,
gedenkt mij in uw vrome gebeden. Vaartwel
en tot weerziens.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

Heer en Mevrouw Georges Valcke-De Keyser,

Heer Lucien Valcke,

Heer en Mevrouw Gaston Demortier-Valcke,

Mejuffrouw Christiane Valcke en verloofde,

Jongeheer John Demortier,

De families Helbig-Deconinck, Valcke-
Vanhauwaert,

danken innig
om uw kristelijk medeleven.

Druk. D. Allegaert, Ingooigem



