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Tot zalig aandenken aan de

Heer GEORGES MADOU
echtgenoot van Mevrouw ROSA SINNAEVE

geboren te Keiem op 8 februari 1929 en
er haastig overleden op 27 augustus 1979,
bediend van het H. Oliesel.

De raadsbesluiten van de Heer zijn onbe-
grijpelijk. Zijn wegen zijn anders dan de
onze en menselijke wijsheid kan niet vol-
staan om door te dringen in het diepste
geheim wvan Gods heilsplan.

«Heer God, het is voor ons een onnoem-
bare pijn afscheid te nemen van iemand
die ons lief en dierbaar was, die zo hard
en onvermoeibaar heeft gewerkt voor ons
geluk. De gedwongen rust was voor hem
een zware strijd met vele pijnlijke momen-
ten. Wij geloven dat zijn werken en strij-
den niet nutteloos zijn gewsest. Geloof en
gebed waren zo dikwijls zijn enig houvast
in onzekere dagen. Wij vertrouwen onze
dierbare overledene nu aan U toe in de
vaste zekerheid dat niets wverloren gaat
van wat Gij geschapen hebt. Wil nu tot
voltooing brengen wat uit uw hand is
voortgekomen en leid ten goede al wat
door deze mens tot stand is gebracht.
Neem hem op in uw liefde en laat hem
delen in uw heerlijkheid.»

Liefste echtgenote, je zijt altijd goed ge-
weest voor mij ook en vocral in de harde
dagen van mijn ziekte. Ik moet U dank-
zeggen voor uw geduld en de liefdevolle
goedheid waarmee je mij zoveel dienst
bewezen hebt. Hoe zwaar het ook moge
zijn dat je mij nu niet meer in huis zult
zien, blijf zoals vroeger steeds je vertrou-
wen bewaren op God en de Heer zal U
tronstzn en sterken. In gebed blijven we
over de dood heen met elkaar in liefde
verbonden.

Dierbare kinderen, mijn vroegtijdig heen-
gaan beteent een onherstelbaar wverlies
voor U. Uw liefde voor elkaar en wvoor
moeder moet troost en levenskracht geven
om te blijven geloven dat God alles ten
beste leidt voor wie op Hem wvertrouwen.
Wees daarom steeds een steun voor el
kaar. Vaarwel en gedenk mij in uw gebed.
Goede vader, op je hoge leeftijd komt mijn
ploise heengaan nog nhet meest onver-
wacht. Vraag niet naar het waarom, maar
tracht het te aanvaarden en bid voor mij

De families Madou, Sinnaeve,
Niville en Deschacht,

danken U wvoor de blilken van
kristelijke deelneming en gebed.

Begrafenisond. D, Verbeke - D, Senaeve
Telefoon (051) 58.83.75 - 58.83.80



