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Als de grsankorrel in de aarde valten sterit,
brenge hij veel vrucht voort, {avangelie)

T

In de vrede van Kristus ruste de ziel
aan de Heer

GERARD JACOBS

echtgenoot van mevrouw

ROSA VYERBEKEN

geboren te Overmere op 5 november 1909 en er
overleden op 2 december 1976, gezalfd met de H,
Olie der zieken «in extremisn» en de Pauselijke zezen

Lid v/d bond der kristelijke gepensionserden
Lid van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen,
H. Hartbond, de Koninklijke Fanfare, Boerengilde
en tal van andere genootschappen.
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Inalle eenveud en dienstbaarheid heeft vader
onder ons geleefd. Zonder veel woorden te ge-
bruiken was hij een hartelijk mens, droeg hij ieder
een goed hart toe, Yoor zijn gezin heeft hij alles
over gehad, Als landbouwer was hij vertrouwd
met de natuur, en ljver en beroepsfierheid ken-
merkten hem.

Jarenlang heeft hij zonder klagen of morren de
gevolgen gedragen van een zwaar ongeval, Hij
wilde zeker geen last en zorg betekenen voor an-
deren ; integendeel, tot de laatste dagen bleef hij
zelf een kostbare hulp en een wijze raadsman voor
het bedrijl, nu evergenomen door zijn zoon.

Hip was sen door en deor christelijk main met
een groot vertrouwen op de Heer en trouw in het
volbrengen van zijn godsdienstige plichten. Hij was
cen vredelievend man, begrijpend en vergevend.
En als een minzame grootvader maakee hij altijd tijd
voor zijn kleinkinderen, als die op bezoek waren.

In vrede is hij van ons heengegaan. Hij was klaar
z0als de graankorrel gereed lige in de aarde om te
scerven, maar met de hoop op nieuw leven,

Dank U: Heer, voor uw goedheid die wij door
vader mochten ondervinden. Wij bidden U : neem
hem nu op in de volheid van leven, die Gij ons hebt
toegezegd in Jezus, uw Zoon.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, wil onder elkaar de band van de vrede en de
liefde bewaren.

Dierbare famiile en vrienden, moge uw gebed
mij bij God aanbevelen,

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze walbe-
minde overledene.

Wii danken U daarveor wan harte.
De families JACOBS, VERBEKEN,
DE BLIECK en GOOSSENS.
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