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¢ Ik ben de Verrijzenis en het Leven. »
(woorden wvan Christus)

s

Gelovig gedenken wij in ons gebed

DE HEER
Marcel KAESEN

Weduwnaar van
Maevrouw Magdalena BEELS

Geboren te Gent op 9 deeember 1905
cn godvruchiig owverleden te Zottegem
in «de kiiniek Sint-Elisabeth

ap 17 muart 1882,

Giesterkt door de H.H. Sakramenten
der zicken en de Pauselijke Zegen.

De Heer on Mevrouw
Omer BONNAERENS-KAESEN
zijn Kipderen
De families
KAESEN, BEELS WUYLENS
en BEYTS,

danken U wvoor de blijken van kristelijke
deelneming in hun romw.
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Dank U, Heer

om mijn leven van elke dag,

waarin de Kleine dingen groot waren

cn de grote dingen dikwijls onbelangrijk.

Wiji bidden U, Heer,

dat ¢r nicts van dil mensenleven
verloren mag gasn

een leven vervald van toewijding en
genegenheid,

van hoop, geduld en wverwachting,
maar ock wvan kruis en leed,

van diep geloof,

van #zocken en aanvaarden.

Wij bidden U

dat hij voort mag leven In zijn
kinderen, familicleden en wrienden,
in hun gedachtien en in hun geweten.

Yoor it leven., Heer,

zeggen wij U danl,

#zoals hij nu bij U ten wolle dankbaar
en gelakkig is.

Dat geloven en belijden wij
door Uw blijde Boodschap,
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Drukkeri] De Moor, Sint-Lievens-Houtem



