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Geboren op 25-02-1889 te Wetteren
Overleden op 15-01-1950 te Wetteren
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Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.

.I.

BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Maurits Kennivé

echtgenoot van Mevrouw

LEONTINE DE RYCKE

geboren te Wetteren, de 28 Februard 13589
en er godvruchtig overleden, de 15 Januad 1850
versterke door de laatste HH. Sacramenten.

Hij was een volksvriend : hij werd geacht en hij
was goed gezien bij de mensen, omwille van zijn
karakterhoedanigheden en omwille van z'n gemak-
kelijke omgang met iedereen.

Hard beeft hij gewerkt en hij moche zich verheo-
gen in de voorultgang van zijn zaken,

God beschikt over het leven van de mens en
anders niemand. Nadat God hem veel had laten
lijiden, om hem te louteren, en hemzelf, zijn familie
en vrlenden lang In de oozekerheid had gelaten
over de afloop van zijn ziekte, heeft Hij hem rot
Zich reruggeroepen.

Wi zijn hier niet gekomen om te blijven, maar
om in dit leven God tz dienen en hiernamaals
eeuwig Hem te aanschouwen.

Mijn beste vrouw en mijn kinderen, mijn familie,
ieder mens houdt van het leven en ik zou nog lang
met I hebben willen zijn. Nu God mij roept, ben
ik evenwel volkomen aan Zijn Wil onderworpen.
Bidt voor mii, opdat ik spoedig van alle schulden
vrij, Hem eeuwig zien maq.

Mijn Jezue, barmhartigheld.

Drukkerij Verbaere, Wetteren

+

Mevrouw Maurits Kennivé, geboren Leontine De
Rycke :

Mi'jnl‘leer en Mevrouw Amedée De R}'CI{&
Kennivé en 2oon Maurits;

Mevrouw Heard Willemen-Xennivé en dochter
f"\nnia:

De familién Kennive, De Rycke, Cennive,
Bicqué, Beernaerts, De Craecker en Verbeke,

danken U om de blijken van deel

neming hun betoond in hunne rouw




