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Heer, geef aan deze overledene het eeuwig

gelulk,
.I.

BID VOOR DE ZIELERUST
van de heer

Frans KEPPENS

echtgenoot van mevrouw
Marie-Louise DE BACKER
geboren te Schellebelle op 10 oktober 1931
en door een smartelijk ongeval overleden
te Gent op 5 mel 1981,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
«in extremis=.
Bediende N.M.B.S.
Oud-Gemeenteraadslid 1e Wanzele.

ledere dag bevestigen de feiten de woorden
van Jezus, wanneer Hij ons vermaant, dat de
dood zal komen op een ogenblik wearop men
het minst wverwacht. Hij vermaant ons «Wees
bereld, wees waakzaam». Dat zijn woorden dle
ons doen nadenken, hoe broos het leven is.

Blijgezind heeft de dierbare owverledene zijn
huig verlaten om zijn geliefd werk te verrich-
ten. Enkele uren later werd een einde gesteld
aan dit asardse leven om over te gaan naar
het eeuwig leven.

Voor zijn gezin, het geluk en welzijn wvan
echtgenote en kind, heeft hij hard gewerkt:
geen moeite was hem te wveel. Hij was een
goede vader en bezorgde echtgenoot.

In zijn hart leefde een grote liefde voor zijn

volk, om hun belangen te verdedigen, ook In
de politiek.
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MNu dit werkzaam leven onder ons is afge-
broken, smeken wij de Heer, dat Hij in Zijn
oneindige barmhartigheid hem de beloning in
de hemel zou geven.

Voor zijn dierbare echtgenote en kinderen
slaat dit plotse heengaan een diepe wonde
in het hart. In het gebed zullen zij troost en
sterkte krijgen, om dit leed te dragen en te-
vens te bidden voor zijn zielerust.

Samen smeken wij de Heer, dat Hij hem
zou opnemen in het eeuwlg Vaderhuis.

Dat hij ruste in vrede.

Mevrouw Marie-Louise DE BACKER,

Danny en Martine KEPPENS-DE DONCKER
en kinderen Tonny en Nele,

De families KEPPENS, DE BACKER,
DE SCHUTTER en LIXAERDE,

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in hun rouw,

Begr. Roels Louis, Margote, Wichelen



