Willy Osselaer

Geboren op 29-07-1947 te Wetteren
Overleden op 19-05-1985 te Zele
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Maria die de moeder zijt zoon op te voeden. Dat het gebed ons verenigd

van liefde en barmhartigheid. houde tot we weer verenigd worden in 't eeuwig

O help mij steeds bij strijd en nood, leven.

en vang me op in 't uur der dood. Dat zijn zoontje waarvan hij zoveel hield, vaders
liefde in zijn hart beware, dat hij moeder steunt

.I. en voor vader bidt. :

Dat zijn ouders, schoonouders, broer en schoon-
Dank ndenken zuster, familie en vrienden elkaar blijven steunen
ankbeargarndonken: aan en hem indachtig blijven in hun misoffer en

de heer gebed.

WILLY OSSELAER

echigenoot van mevrouw

CHRISTIANE HANSELAER

geboren te Wetteren op 29 juli 1947 en schielijk
overleden te Zele op 19 mei 1985.

Syndikaal afgevaardigde van het C.C.0.D.

God, ons hart schreit om 't wverlies van onze
echtgenoot en wvader. Het doet zo'n pijn, met
onze menselijke kracht alleen kunnen wij dit niet
aan. We bidden U eerst en wvooral voor Willy.
Dat Gij hem opneemt in Uw licht en seuwig heil.

Hij was een liefdevol echtgenoot en wvader.
Hij was er tevreden om, zijn gezin welstand te
hebben bezorgd, te kunnen werken voor hen.
Voor zijn ouders en schoonouders was hij een
dankbare zoon. Voor zijn medemensen was hij
een vriendelijk en goed mens. Hij gaf en hielp

gaarne.
God we vertrouwen hem nu aan uw barmhartige Uw deelname was ons een troost,
liefde. Gij die alles nieuw maakt, droog onze uw gebed was hem een hulp.

tranen en geef hem Uw vrede.

s : Wij danken U wvan harte
Dat zijn dierbare echtgenote al het goede en e
schone uit hun leven beware. Dat z?j sterkte de families OSSELAER, HANSELAER,

ontvange voor 't verdere leven en voor hun DE GEYTER en VAN DE WILLE.
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