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Geloold zij Jezus - Christus. Amen.

T Tot Zalig Aandenken

van Mijnheer

MAURICF KERCKAERT

echtgenoot van Mevrouw
EMILIE BONNAERENS
gubumn te Kalken, den 25 Jull 1892 en godvruchtig
~ overleden te Overmere, den 23 November 1947.
Versterkt door de H. H. Sakramenten.

Oud - qll‘i]tll:!‘ 1914 - 1918,

Beter 1s de dood :::13 een bllter leven, en een
altijddurende rust beter als een aanhoudende kwel-
ling. (Eccl. XXX, 17)

Door een onverbiddelijke ziekte getroffen en
ten uiterste neergedrukt onder den last zijner smarten,
bedroelde de duurbare afgestorvene zich niet ; hij gaf
zich als een slachtolfer van liefde en onderwerping
over aan zijn Goddelijken Zaligmaker. Vele dagen
van geluk schenen hem nog te verwachten toen de
dood hem ontrukte aan de lie{de en zorgen van zijn
vrouw en kinderen. O dood wat zijn uw slagen zwaar|
Uw scheiding bitter |

Om zijn werkzaamheid, eenvoud en goed hart
werd hij van eenieder bemind.

Het beste teken van onze liefde tot God is onze
volkomene onderwerping aan zijn heiligen Wil

(H. Fr. van Sales)

Troost U, duurbare echtgenote en kinderen, het
leven is zo vergankelijk en de eeuwlgheid zonder
einde ; daar vinden wij elkander weder in een on-
beschaduwd geluk: Blijit in liefde vererigd en weest
mij steeds i dachtlg in uwe gebeden.

Ook gi), mijn bloedverwanten en vrienden, ge-
denkt mij in uw gebed.
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Zeer gevoellg aan uw welgemeende
blifken van deelneming en oprecht
medeleven in de smart, bedanken U
innig. &
De familien KERCKAERT,
BONNAERENS.
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