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Gedernk in uw gebed de ziel van
DE HEER

Edmond KERCKHOVE

weduwnaar van
Mevrouw Clemence - Emerence POLLEFLIET

Geboren te Zerkegem oOp 4 januari 1903 en
overledean te Oostende, A.Z. H. Hart, op 5§
augustus 1883, gesterkt met de H. Sakra-
menten der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerdsn
Geweren bestuurslid van de landelijke gilde

Zoals een sierke beom bij een onweder plois
door e bliksem kan getroflen worden, Io
word Edmond onverwachis door de zZiekle
neargevald.

En het is een lange locht geworden, Zzijn
weg naar de dood toe.

Hij was er de man niet voor om hat bij de
eerste pijnen zo masr op te geven. Zijn
sterk gestel en zijn levendige wilskracht heb-
ben hem lange tijd de moed gegeven OM
wearaiand t@ bleden en zich niet gewonnen
te geven.

Stuk voor stuk heelt hij de vele dingen, waar-
aan hij zo gehecht was, moeten prijsgeven :
zijn fiets waarmede hij zo graag ean uitstapje
maakte naar familieleden en vrienden, de
kaartersbond van de gepensioneerden waar
hij graag naar toeging., de natuur waarin hij
zich als gewezen landbouwer zovele jafen
had thuisgavoald.

Gelukkig nog cat zijn geliefde kinderen langs
ziin lijdensweg hem een eindje gezelschap
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hielden, een bezoekje brachten en 2o voor
hem zorgden.

Maar zijn grootsta kracht langs zijn lijdens-
weag is wellicht nog ziln sterk en diep geloot
geweest.

Aan zijn geloof had hij geleerd dat het einde
van de mens niet hopeloos is, maar dat er
nog een andere toekomst wacht bij de dood.
In de laatste sakramenten en de ziekenzalving
heefl hij de moed geput om stilaan, dag na
dag, zijn ziekte le aanvaarden.

Zo is Edmond nasr God toegegaan.
Gelaten in het liiden is hij er door gelouterd
heengegaan en door God goed ontvangen.

Bidden wi] met de kinderen, kleinkinderen,
familieleden en wvrienden :

“Goede God, laat hem die het in het leven
zo dikwijla hard heeft gehad. nu zachtjes
rusten in Uw vrede. En moge al het goede
waarin hij ons Is voorgegaan diep in onze
geest bewaard blijven. Wij danken U, God,
omdat wij voor vader, die zoveel voor ans
heeft gedaan, ook veel hebben mogen doen
om hem wat troost em wverzachting in zijn
lijden te brengen. Meoge hij nu, samen met
moeder, genieten van het eeuwig geluk dat
Gij aan Uw getrouwen beloofd hebt.”

De families KERCKHOVE, POTTIER, POLLE-
FLIET. DE BLEECKER en DE GRANDE,

danken U wvoor de blijken van deelneming
en gebaden.
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