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«Zij is naar de hemel gegaan langs de
koninklijke weg van het kruis» (Navolging).

T
BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria KERSMAEKERS

Weduwe van Mijnheer
Jozef PEPERMANS

Geboren te Lier de Se april 1871, godvruchtig
overleden te Antwerpen de 28e october 1956
voorzien van de H.H. Sacramenten

Haar leven was een gebed. Nu is de
sluier van haar geloof opgelicht en bidt zij
in het eeuwige Goddelijke.

Ten Paradijze geleiden haar de Engelen,
bij hare aankomst nemen de Martelaren
haar op en geleiden haar in de Heilige Stad
Jeruzalem |

O Heer, versterk onze gebroken harten en
wek ze op door de troostvolle gedaghten
van het geloof, opdat wij niet zouden™reu-
ren gelijk zij die geen hoop hebben.

Mijn duurbare kinderen en kleinkinderen,
gij weet hoe bezorgd ik voor u was en hoe
ik niets onverlet heb gelaten om u mijn
genegenheid te tonen, indien ik nu verder
op uw genegenheid mag rekenen dan zult
gij die best tonen met veel voor mij te
bidden.

Heilig Hart van Jesus, ontferm U onzer.

(300 dg. aflaat).

DE FAMILIE BEDANKT.

~J. BROUNS, begraf., Deurne
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