Albert Joseph Kestelier

Geboren op 19-01-1902 te Sint-Lievens-Houtem
Overleden op 06-04-1981 te Zottegem
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Ik ben de verrijzenis en het leven.
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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER
Albert Joseph

KESTELIER

Echigenoot van mevrouw

Esther VAN TRAPPEN

geboren @& Sint-Lievens-Houtem

op 19 januari 1902,

en plois gverleden in de kliniek
gint-Elisabeth te Zottegem,

op 6 april 1981, begeleid door de gebeden
van onze Moeder de H. Kerk.

——

In de olijiberg bad Jozus 1ot zijn Vader :
« Als het mogelijk is Vader, lagt deze kelk
aan mi| voorbijgagn, maar niet mijn  wil
maar de Uwe geschiade =

De dood is cen geheim, komi zonder dat wij
het weten of #r aan denken. Juist voor de
goade week is onze dierbare overledens ge-
siorven, de week wearin wij heel spacisal
het lijden en het sterven wvan de Heer gaan
overderken. In elatenheld en berusting, Zo-
als ’higI zijn ziekte had aanvaard en droeq.
reeft hij zijn ziel in de handen van de Vacer
gegeven. U@ Heer moge hem de beloninn
geven voor wat hij heeft doorstaan en de
geuwige rusl na deze lijdenstijd.

wwnw indeken be

Torecht zijt gij bedroeld, dierbare echtganote,
wi| hadden elkaaf nugl z0 nodig. Troost u,
de Heer bracht mij In een andere thuis,
blijt mij gedenken in uwe?obndan. Mijn beste
dank voor Uw genegenheid en guede zorgen.
Eeminde familieleden en kennissen, vaarwel
en wees mi| Indachtig

Heer Jezus, geef hem de eauwige rusl

Mevrouw Esther VAN TRAPFEN,
De families ©

KESTELIER, VAN TRAPPEN,

VAN BUGGENHOUT en DE COCK,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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Begr. N. Van Dnﬁo - A._Pluym, St.-Liev.-Hout.
Drukk. De Moor, St.-Lievens-Houtem



