Basiel Kets

Geboren op 11-03-1888 te Berlare
Overleden op 12-09-1914 te Thildonck
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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BID VOOR DE ZIEL
VAN
BASIHAL KETS,
ZOON VAN

Xaveer en Mathilde Van Driessche,

eerste soldaat bij het vierde regiment Earabiniars,

geboren e Berlaere den 11 Maart 1888
en gesnenveld, op ket veld van cer, te Thildonck
den 1z Seplember 19r4.

In den bloei der jaren heeit hij zijn leven ten
beste gegeven tot heil en verdediging van ons
dierbaar Vaderland.

Er klonk eene stem : het Vaderland gaat over-
§' rompeld worden, de heilige rechten onzer voor-
vaderen gaan verbeurd worden en deze jongelin
hoorde die stem en als een moedige suldlaat stnng
hij op en offerde zijn leven om het gevaar af te
weren. g

Te midden der gevaren raadpleegde hij niet

dan zijnen moed en als een heldﬁ'aftig’e soldaat is
hii bezweken onder het vijandelijk vuur.
4! Lieveouders, broeders en zusters ik moet u al
Bl| te vroegtijdig verlaten, maar troost u ik heb den
goeden strijd gestreden en onze zaak van verde-
diging was te heilig en te rechtveerdig om door
: gcn oning der Koningen niet aanvaard te wor-
| den.

Heilig hert van Jesus waak over Belgié
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