Magdalena Hortense Kets

Geboren op 21-01-1897 te Wetteren
Overleden op 02-05-1976 te Gent
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*Mijn hart prijst hoog de Heer,
van vreugde juicht mijn geest
om God, mijn Redder !" (Magnificat}

T

Zalig aandenken aan de onsterfelijke ziel van

Magdalena, Hortense KETS

Geboren i Wetterean op 21 januari 1897 en

zacht ontsiapen in de Heer op 2 mei 1976 in

de StL-Vincentiuskliniek te Gent, gesterkt door

de HH. Sakramenten der zieken en de Apos-
tolische Zegen

Zo schoon en stichtend als het leven van
de duurbare overledene, waren haar lastste
lijdensweken en haar dood Zoals ze leside,
zo is za heengegaan : in een rustig weten
van Gods nabijzijn., Wat zij van allen die zij
ontmoette, getuigde mogen wiji zeker wvan
haar zeggen : "'een braaf mens"”, Omdat zij-
zelf zo innig mild en eenvoudig goed was,
schean het haar dat leder haar met goedheid
tegemost kwam.

Een zachtmoedige wijsheid deed hzzr allen
en alles beoordelen met de liefde van de
Heer. Stil heeft ze zich ingezet voor ellen
rondom haar. In alles wist zi] zich geborgen
in de Heer, en was haar gebed tot Maria haar
steun. Mu zal de Hemelse Moeder haar bij
het begin van de meimaand binnen leiden
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in de onvergankelijke vreugden van de hemel.
Wij zullen blijven denken aan haar rustige
milde blik, haar zacht woord en innige dank=
baarheid en onze gedachten zullen meer zijn
dan een troostvolle herinnering : onze liefde
zal bij haar blijven door ons dagelijks gebed.
Beste familieleden en wrienden, dank voor
iedere hulp, voor uw gezelschap en bezoek.
Ik blijf voor u zorgen en tot weerziens in

de hemel.

Maria, Moeder Gods, bid voor ons. Amen.

De families KETS en RASCCHAERT

danken U voor de blilken van kristelijke deel-
neming hen betoond door rouw en gebed.

druk. @. braeckman, kalken



