Petrus Maes

Geboren op 11-03-1890 te Overmere
Overleden op 31-08-1949 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Wees waakzcam, sta vast in uw geloof. (1 Cor: 15, 3)

1 Bid voor de ziel

van Mijnheer

PETRUS MAES

echigenoot van Mevrouw
RACHEL BLANCQUAERT
geboren te Overmere, de 11 Maart 1870 en overleden
te Gent, de 31 Augustus 1949.
Gezalid met het H. Oliesel.
Lid van de Confrerie v/h H. Sacrament en H. Barbara.

Het leven is een zeer kostbare gave. Voor hen
welke er de echte betekenis van begrijpen, Is 't leven
heerlljk en zoet: zelfs als de beproeving er haar
schaduw laat opvallen. God geeft ons 't leven dag
aan dag opdat wij het met zljn hulp zouden opbou-
wen tot Zijn verheerlijking, tot een weldaad en een
iggen voor onsg en onze medemensen.

Hetleven van de mensrust in de handen van
de Heer, Hij is de Meester van leven en dood. Niet
de plaats, de dag en ‘t uur ¥an ons afsterven is het
voornaamste, maar wel de gesteldheid van onze zisl
in dit allergewichtigst ogenblik. Naar menselike be-
rekening kwam de dood te vroeg en haar onver:
wachte komst bracht dit gezin in zware rouw.

De dood is een ver\tﬁmglug voor elke mens:
« Heden 1k, morgen gij». Ze is een uitnodiging om
nog meer te leven voor de bovennatuurlijke onver-
gankelijke goederen en ze is tevens ook een herinne.
ring aan ons levensdoel : « We komen van God en we
moeten naar God terug »,

liefde Echtgenote, aan mijn heengaan ult de
huiskring, was helaas geen terugkomst verbonden...

alleen een blij weerziens in 't hisrnamaals.

Beminde Kindéren, bidt dagelijks voor uw over-
leden vader en vervult altijd als goede gelovigen uw
christelijke plichten.

Dierbare Broeders en Zusters na de dood zijn
de echte familiebanden 't gebed voor de zielerust,

H. Hart van Jezus, ik hab betrouwen in U. (300d. afl)
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Zeer gevoelig oan uw welge

blijken van christelijke .

danken U vu%

De Familiéen MAES,
BLANCGQUAERT,
VAN

VAN ACC
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