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BID GOD VOOR DE ZIEL

van Heer

Silveer MAES

echtgenoot wvan Mevrouw
Yvonne GODDERIS

geboren te Gits op 21 juni 1906
en overleden te Froven op 18 juni 1983,
voorzien van de |satste H. Szkramenten,

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Mijn God,

zo haastig hebt Gij vader van ons weggenomen
die ons zo dierbaar was,

maar wij zijn altijd tevreden met Uw heilige wil.

Hii is wvoorbijgegaan al goed doende.

Zijn grootste roem is deze: de getuigenis van
zijn geweten, dat hij in deze wereld in alle een-
voudigheid en oprechtheid wvan hart, God getrouw
gediend heeft.

Zijn leven, zijn wijsheid, zijn wvastberazden houding,
zijn werken, zijn spreken, zijn strijden en zijn lijden,
dwingen onze eerbied en bewondering af.

De rechte lijn wvan zijn levensweg last een sterk
afgetekend spoor achter, gelijk een voor, die de
ploeg, in de hand van een bedreven landman heeft
getrokken, diep en recht.

De arond die zijn leven doorploegde, heeft rijke
vrucht gedragen, hij beminde al wat leefde, al wat
groeide, al wat bloeide. Zijn werk was woor hem
een zending en een levenswijding.

Wat hij als waarheid en recht beschouwde, ver-
dedigde hij met de volle inzet van zijn persocon.

Als man van geloof trad hij steeds vooruit. Op de
leer van het kristendom bouwde hij zijn leven wuit.

Gode kark mocht op hem beroep doen. Samen met
moeder was hij fier en gelukkig zijn enige zoon
Erik te mogen afstaan voor de dienst van de Heer
in de missiaes.

De toegang tot hem was gemalkdeelijk, aangenaam en
liefdevol. Zijn omgang met de mensen en zijn
vriendschap was woor velen een weldaad.

Beminde echtgenote, kinderen en lieve kleinkinderen,
de Heer vergelde u de genegenheid, de eerbied en
de zorgen die gij voor mij hebt gehad tot het al-
leriaatste moment. Dank u.

Mijn =zoon Erik, priester, pater, missionaris Wvan
Scheut, werkzaam in Zafre, ik en moeder en Chris-
tiane en Monigue en Mog&l en Michel, hun kinderen
en gans de familie, wij zijn zo fier over u en zijn
Onze Heer dankbsar om onze missionaris.

Nooit waart gi] afwezig in mijn bart, in mijn ge-
dachten, im mijn sprekem, in mijn bidden en In
mijn lijden. Gij waart altijd asnwezig Erik.
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Yvonne GODDERIS. zijn echtgenote :

Mo#l en Christiane YERSTRAETE-MAES
en kinderen,
Michel en Monigue VERSTBAETE-MAES
en kinderen,
Pater Erik MAES, Scheutist in Zaire,
zijin kinderen en kleinkinderen ;

De families MAES, CALLEWAERT,
GODDERIS en LIEVENS

danken U voor uw gebeden en
blijken van kristelijke deslneming.
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