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.Komt allen tot Mij, die onder lasten
gebukt zijt en 1k zal u verkwikking
schenken”.

Bewaar in uw herinnering en gedenk in

uw gebed de heer

Karel, Cyrie! Maesschalck
echtgenoot van mevrouw
CATHARINA BERGHMANS

geboren te Welle, 16 oktober 1901 en
gesterkt met de H. sacramenten in de Heer
ontslapen te Aalst op 12 juli 1983.

Eerste Opperwachtmeester Rijkswacht,
Oud-strijder 1940-1945,
Lid van de K. B. der Gepensioneerden

God, Gij houdt van de mensen zoals een
vader van zijn kinderen. Gij hebt hem
geroepen tot leven op aarde, bestemd
voor het eeuwig leven, De dood is niet
het einde maar de bekroning van onze
hoop en ons betrouwen op God.

Cyriel was een man uit één stuk, wat hij
ook deed, hij deed het met stiptheid en
verantwoordelijkheid, oprecht en goed.

Hij heeft zich ingezet voor vrouw en kind
want hij wist dat hun toekomst en geluk

afhingen van hem. Bij voorspoed en
vreugde dankte hij God en de mensen,
Het leven kan en is soms ook zwaar en
lastig ; maar hij begaf niet. Met moed en
vertrouwen aanvaardde hij in de hoop dat
de Heer hem nabij was en steeds gereed
is om te helpen en te bewaren. God is
ons immer nabij met Zijn goedheid en
liefde.

Dierbare echtgenote, trouw hebt gij mij
gevolgd, waar ik ook heen moest en waart
ge goed voor mij. Heb dank en laat ons
over de dood heen, verbonden blijven in
de gemeenschap van de heiligen.

Dierbare zoon, schoondochter en klein-
kinderen, blijf steeds in liefde verbonden
en moge God u zegenen en bewaren.

Vaarwel en tot weerziens in de hemel.

Catharina Berghmans,
Noél Maesschalck-Walkiers en kinderen,

De families Maesschalck, Berghmans,
Guns en De Raymaekers

danken u voor uw gebed en medeleven.
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