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Blijf U herinneren Heer,
de naam van
uw dienaar

Louis Paelinck

Tot het bestaan geroepen te Schellebelle op
12 juli 1927 is hij er ook gekerstend door het
heilig Doopsel, werd hij uw priester,
te Gent op 12 juni 1954.

MNa een pastoraal gedreven leven, nodigde Gij
hem uit tot de vrede van Uw Koninkrijk, rondom
de troon van het Lam, bij de ontelbare vrienden,

die met het zegel van de Geest werden getekend,
naar het voorbeeld van onze hemelmoeder Maria
op zaterdag 29 juli 2006.

God , onze Vader
Uw woord bracht mij uw inzichten bij.
“ God is liefde” (Johannes);

* Laten wij elkander liefhbben” (Johannes);

* ledereen beschouwe ons als dienaars van
Christus en uitwerkers van de heilsgeheimen van
God” (Paulus);

“In é&n en dezelfde Geest” (Paulus);

“Uit liefde voor de waarheid" (Paulus);

“Vrees niet; Ik ben het” (Marcus);

*Vrees niet; de Gekruisigde is verrezen” (Marcus);

“Gerpepen tot vrijheid” (Paulus),

“Moedig en vastberaden : Hij stond op; week in
de nacht met het Kind en zijn Moeder naar Egypte
uit” (Mattéus);

“Jozef stond op, nam het kind en zijn moeder en
ging naar het land Isragl” (Mattéus);

Tegen de achtergrond van de bijbelse wenken en de
uitnodigende roepstern aan, ben ik U dan ook dee-
moedig dankbaar;

- dat ik als pastoor mocht zorg hebben voor uw aller-
heiligste Salvatorkerk;

- dat ik gezinnen kristelijk inspireerde;

- dat ik opbouwwerk kon verrichten voor en in de
plaatselijke katholieke school, centrum van schoon-
menselijke, verstandelijke, sportieve, anderen ge-
richte vorming, op evangelische basis;

- dat ik zielsbewogen dicht bij gehandikapten, cude-
ren en zieken kon zijn;



