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- 'l' Bidden we voor de afelerust van

JEANNE MAETEN

echtgsnots van
Georges VAN GEERT
geboren te Malderen, de 18 januari 1921, en godvruchtig
overleden te Uitbergen, de 19 februarl 1959, voorzien van
de Rechten onzer moeder de H, Kerk.
Zij was lid van de confrerie van het H. Hart.

O dood, o wresde dood, wat zijt gij hard en zonder mede-
lijden; ge breekt meadogenloos jonge en veelbelovende levens
en spaart den cuderling voor wie het leven geen vreugd
meser bieden kan, In de lente van haar leven werd ze getrof~
fen door een onherstelbare ziekte, waarvan zij de smarten en
pijnlijkheden met voorbeeldige verduldigheid verdragen heeft.

Beminde echtgenoot, wij hebben lange jaren lief en leed

- samen gedragen ; ik sterf gerust omdat ik mijn kinderen aan
uw zorgen kan toevertrouwen., Van uit de hemel zal ik een
schutsengel zijn voor ons huis en God bid“d;n dat onze kin-
deren braaf mogen blijven en u tot troost dienen.

Lieve kinderen, de laatste woorden ener stervende moeder
zijn heilig. Dit is mijn laatste bede: weest getrouw aan uw
geloof, blijft braaf, eerbiedigt altijd uw vader, weest hem
troost en vreugde al de dagen van zijn leven,

Mijn dierbaar Godelieveke, groot was onze vreugde bij 't
gedacht aan het nakend communiefeest. Onze vreugds zal
in rouw veranderd ziin; doch bidt op diendag veel voor
moeder, want eenvoudige kinderbede is zo machtig bij God,

O mijn God, genade voor mijn bedroefde moeder, genade
om haar tranen, genade voor al die harten door mijn schei-
den zo pijnlijk getroffen, schenk haar een gelukkigen ouden
dag. — Goede famiclicleden, diz de engel waart mijper
. lijdenssponde, ik danku om uw tedere zorgen; hebben ze
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