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Ik ben de Verrijtenis en het Leven. {Jo. 11,25)

.I.
ZALIG AANDENKEN

asn de Heer

Alfons Guns

echigenoot van Mevrouw

REGINA KIEKENS

weboten te Kerksken op 21 september 1898 en aldaar
godvruchtig overleden op 31 maart 1966,
gesterkt door de H.H. Sakiamenten der Zicken
en de pausclijke zegen.

Wi tijn reizigers op deze wereld. onze dagen viieden
voorbij als cen schaduw en hier is geen vast verblijf.
{1 Par. 20.15)

Zo is het leven: God geeft het ons en neemt bet terug
wanneer het Hem belieft. God alleen is de Heer over
leven en dood, de mens relf heeft nlet bet recht noch
R T i Tt el varschipr Wt ah voAR

voor de Heer za met een i
leven en hopen mag op de eeuwige zaligheid.

Met de kerk bidden wij: «God, Gij alleen =it al-
bereid Ll te ontlermen en onas te aparen. wij bidden
voor uw dicnsar: geef hem vrede, ruat e onvergan-
kelijk geluk. Laat hem met Uw helligen en uitverknre-

nen opstaan en in de heerlijkbeid verrijzen. s

Beminde echtgenote, kinderen en klcinkinderen, ik
dank U voor uw licfde. en goede zorgen
in blijde en droeve dagen, Bidt nu voor mijn sielerust
en steunt elkander.

Beminde broer. familie en wvrienden. vaartwel ea
dank voor de blijken van genegenheld, Gedenkt mij in
uw gebeden,

Mijn Jetus Barmbartigheid.

W, indeken.be

Mevrouw Alipns GUNS-KIEKENS,

Hr en Mw Maarice GUNS-BORREMAN en kin-
deren,

Hr en Mw Robert GUNS-RAES en kind,
Hr Marcel GUNS.

D Families GLINS, KIEKENS, DE PELSMAEKER
en EVERAERT,

danken U van harte,

ken declneming.
bt s e S o

Drukk G. Lauwereys — Kerksken




