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Koemt gezegende van mijn Vader. (Mt. 25,34)

T
VROOM AANDENKEMN AAN
MEVROUW
Maria, Rosalie PAELINCK

weduwe van de Heer Jozef Vereecken

Geboren te Uitbergen op 21 april 1933 en
godvruchtig overleden in het Emmanuel
ziekenhuis te Wetteren op 2B juni 1991.

De brandende kaars met het Christus-teken
is het symbool van de verrijzenis, van het
leven dat blijft ondanks de dood. Terwijl de
kaars licht geeft ,, sterfc” ze aan zichzelf,
zoals mensen die licht en warmte versprai-
den zichzelf in liefde prijsgeven.

Maria leek wel een beet|e op de stervende
kaars. Nauwelijks acht maanden getrouwd
geweest, bleef ze licfde ten toon spreiden
door haar moeder bij ziekte en gezondheid
steeds van harte te verzorgen.

Nu Maria zo kort na hzar moeder- nog geen
zes maanden- het tijdelijke met het esuwi-
ge heeft verwisseld, kunnen wij ons inbeel-
den dat dit verlies haar dood betekend=.
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Ze was volledig opgebrand.

Maria, wij hopen dat je daar in de eeuwig-
heid reeds je man en moeder hebt ontmoet,
want jij was trouw aan God door je weke-
lijkse eucharistieviering.

Met jou willen wij bidden:

Uw zanschijn, Heer, wil ik zoeken.

Wend uw aangezicht niet van mij af,

wijs uw dienares niet toornig terug,

Gij die immer mijn hulp zijt geweest,

wil mij niet verwerpen en verlaten,

O Geod, mijn bevrijding. (Ps. 27)

Yoor je aanwezigheid,
je woord van begrip,
je blijken van genegenheid,
danken je van harte
De families: Paelinck, Vereecken, Clinck

en Matthys.
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