Renatus Aloysius Gunst

Geboren op 08-08-1866 te Koekelare
Overleden op 25-09-1938 te Moere
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Onze Vader... Uw Wil geschiede...
+ BIDT VOOR DE ZIEL

van Heer

RENE GUNST

Weduwnaar van Veouw
LEONIE RENIERS
Echtgenoot van Vrewouw
LEONIE VANOVERBEKE

geboren te Koekelare den 8 Augustus 1866. en. na

eene Jangdur!%n} en pijnlijke zickte. in den Heer

ontslapen te Moere den 25 September 1935, na

ontvangen fe hebben de Heilige Sakcamenten van
onse Moeder de Heilige Kerk.

Hij was lid van het Brocderschap van het Heiliy
Sekrament en hel Heilig Hart.

Zalig ziin zij dic in den Heer sterven, Zij zullen rus-
ten van hunnen arbeid ea hunne werken zulien hen
volgen.

O mijn God. lang: ¢a verdretige nachten heb
ik doorgebracht, en wanneer het daglicht verscheen be-
kwam ik geen verzachtingen voor de ongemakken en
de smarten dic mijn laatste krachten hebben uitgeput.

Mijne ziekte iz zonder hulp geweest. omdat gij.
o Heer. gehandeld hebt volgens uw heiligea wil.

Deze duurbare afgestorvene was cen echt kristen
man. Vol meed en verduldigheld heeft hij de pijaen
zijner zickte gedragen, steeds 24fn vertrouwen op den
Heer stellend, wel wetende, dat indien wij met Keistus
lijden wij cens met Hem zullen verheeslifkt worden.

Dierbare Echlgenoole, Kinderen cn Kleinkinderen,
vaartwel | — Gij allen weet hoezeer ik u bemind heb :
ik dank v om uwe liefde ¢n teedere zorgen. Blijft aiet
treuren om mijn heengaan, wij zien c¢lkander terug in
den Hemel, Bidt veel voor mij.

Dicrbare Familicleden. wvergeet mij niet in uwe
gebeden.







