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Een goed leven is de weg tot eene gosde dood
en een goede dood is de weg tot het waar, eenwig
en gelukkig leven, H. Ambr.
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BID YOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

VICTORIA GYSEN

echtgenoote van

FRANS MORIS

LID YAN VERSCHILLIGE BROEDERSCHAPPEN

geboren te Berlaar den 10 April 1848 en aldaar
godrruchtig overleden den 29 Mei 1930,

Yourzien van de H.H. Saeramenten der stervenidan,

Hare vriendschap was zonder geveinsdheid, =ij
haatte de boosheid en was verkleefd ann al wat goed
was, vol van christelijke liefde voor elkeen, was zij
jegens elk ootmoedig zonlder ecerzucht, leverig om
den IHeer te dienen, vond zif altijd vreongde met in
Hem to batronwen en was zij verduldig in het lijden
waarmode Hij haar beproefde, na geleefd te hebben
inde vrees des Heeren, is zi] in vrede gestorven,

Dmurbare Echtgenoot, ween vrij alz iemand wien
een zware slag getroffen heeft, doch geel nw hart
nief over aan droofheid, maar stel nw betronwen op
G“d‘

Vaartwel, beminde Kinderen en Kleinkinderen,
de Wil des Heeren geschiede, gij weet hos ik mij al
den tijd onder n gedragen heb, gij zijt vozeetnige
goweest van mijne zorgen voor n, van mijne ver-
maningen, warkzaanmhoeid en liefide, daarom tracht
mijne woorden en bevolen als een kostelijken schat
in nw hart te bewaren... vergeet mij niet. Bidi
allen voormii, «ij bijzonder mijne beminde Doeliters
wier mensgchelijke stenun en treost ik Jden Heer
offerde, schenk mij nu de verhievene vruchten van
uw gobed en boete,

Barmhartige Jezus, geef haar de eenwize rnst.
Zoat Hart van Marin, weass miin hetl | (400 4, afl.)







