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Gelijk het den Heer behaagde zoo is het
geschied ; de naam des Heeren zij gezegend.
(Job I, 21).

Bid voor de ziel van zaliger
Mijnheer
Alfons Corneel Alois GYSEN

echtgenoot van SOPHIA AERNOUTS

geboren te Brecht, den 15 Januari 1888,

overleden bij ongeval te Antwerpen,
den 30 Juni 1936.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

In schoone droomen weeft de mensch de
blije toekomst van zijn leven.

‘Niet echter onze gedachten of verlangens,
maar Gods Alwijze Voorzienigheid stelt de
werkelijkheid vast.

Hoe onverwacht de dood zijn intrede ook
doet, voor christene zielen is zij geen pijn-
lijke verrassing, doch in 't licht van 't geloof
wordt ze eer een bevrijding tot een ander
leven en mengt diepe vrede en volkomen be-
rusting in onze menschelijke smart.

Duurbare Echtgenoote, mijne geliefde Kin-
deren en Bloedverwanten, ik heb U altijd
zoo lief gehad; blijft innig vereenigd onder
elkander, weent niet zooals zij die geene
hoop meer hebben. (Ther. 4. 13.)

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.
(300 daqg. afl.)






Consolatrix afflictorum, ora pro
nobis.






