Joseph Petrus De Moerloose

Geboren op 17-03-1914 te Destelbergen
Overleden op 31-12-1997 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

et

Dankbaar gedenken wij

de heer
Joseph Petrus De Moerloose

echtgenoot van
mevrouw Julienne Kinnaert
geboren te Destelbergen op 17 maart 1914

en schielijk overleden in het Universitair
Ziekenhuis te Gent op 31 december 1997,

De familie dankt U oprecht
voor uw aanwezigheid, uw gebed en
blijken van medeleven.

Begr. B.V.B.A. Vandenberghe - Tel. [09) 228 13 84

www.indeken.be

Raguiem sternam dona eis Domine
el lux perpetua luceat eis

Heer, U heeft vader tot U geroepen. Geef aan
vader de rust die hi] verdient na een lang
leven van werken en zorgen voor allen die hem
zo dierbaar waren.

Opgegroeid in een landbouwersgezin had hij van
zijn ouders de deugden geérfd van werkzaam-
heid en liefdevalle zorg voor zijn vrouw en kin-
deren. Eénenzestig jaar was hij een goede en
zorgzame echtgenoot.

Hi] was voor ons allen een voorbeeld, hi] was
verstandig en rechtvaardig, hij] dacht steeds
positief, ook in minder goede momenten.

Hij had zijn kleine vreugden, hij hield van men-
san en dieren, hi] leefde met de natuur.

Hi] was trots op zijn kindesren en zijn klein-
kinderen en steunde hen in wat ze willen
bereiken. De geboorte van zijn achterkleinkin-
deren Charlotte en Frederik vervulde hem met
diepe vreugde.

De laatste jaren was hi] er zich goed bewust
van dat zljn krachten steeds meer afnamen.
Toch is zijn dood nog gekomen als een pijnlijke
verrassing en laat ons in droefheid en leagte
achter.

Laten we dankbaar wezen voor wat vader voor
elk van ons heeft betekend.

De dood iz geen afscheid : vader zal steeds
verder leven in da herinnering van zijn dierbaren.
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