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Geboren op 21-05-1897 te Burst

Overleden op 27-11-1955 te Aaigem
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Wie stetht onderworpen aan Gods H. Wil, zal za-

lig zin.
.i.

BID VOOR DE ZIEL VAN
Jozef Oscar DE MOOR

echgencot van
Maria BEERENS
geboren te Burst, 21 Mei 1897 en schielijk in de

Heer ontslapen te Acigem, 27 November 1955
Lid der confrerie van het H. Hart.

Heer, gedenk dat ik voor Uw ogen getrouwelijk
en met oprecht hart heb omgegoon en dat ik ge-
daan heb, hetgeen U congenaam was.

De pijn verdiukte mij De Heer heeft mij niet ge-
spaard . . . dagen van kwellingen hebben mi] over-
vallen . . , met volkomen cnderwerping heb ik gela-
den, mijn getuige 13 in de hemel.

Deze man was naarstig en zorgzaam, Flots kemt
de dood hem grijpen na een lange slepende ziekte,
[Drat toont ons dat de rustplaats van de mens niet op
garde is, maar hiernamaals waar de Heer ons loont
wvoor onze werken, God is rechtvaardig en oneindig
barmhartig ; ook zi) die onverwacht komen te ster-
wven, zullen Zijn goedheid ondervinden.

Dierbare echtgenote, kinderen en familia, mijn
schieljk avarlijden heeft U hard getroffen en onver-
wachts in diepe rouw gedompeld. Wenen zult ge,
maar troost U met de gedachte dat er nog een le-
ven bestoat waarin we elkander zullen weerzien.
Bidt voor miy, en blijft de goede weg bewandelen.

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

De familiecn De MOOR, BEERENS en VERHOEVEN

ten zeerste getroffen door uw blijken

van genegenheid en deelneming in de

rouw betuigen U hun oprechten dank.

Uitg. J. Van Melckebeke Aaigfm




