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Och wat is het leven toch anders, wanneer men het
bekijkt in het licht van de dood, Heer, het lijden heeft
mij dichter bij U gebracht.
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In de vrede van Kristus ruste de ziel
van de Heer

LAURENT DE MOOR

weduwnaar van Mw Germaine BORGELIOEN
en echtgenoot van Mevrouw |da WANTE

geboren te Schellebelle, op 24 september 1903 en zacht
in de Heer ontslapen te Berlare-Donk, Bareldonk, op
19 december 1949,

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden,
en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene was een zorgzame, huiselij-
ke vader. Een innig goed man die door iedereen werd
geacht omdat hij behulpzaam was en begrip had voor
alk. j

Door zijn sterke wilskracht trotseerde Laurent, op
zijn gevulde levensweg, allerhande lijden & tegenslag,
Hij bewaarde zijn levensoptimisme tot In de dood, en
verborg zoveel leed voor hen die hem dierbaar waren.
In diep kristelijke zin canvaarde hij zijn langdurige
ziekte. Het was een loutering en voorbereiding op de
ontmoeting met de Heer van alle leven.

Diep gelovig voorbereid is hij vredlg heengegaan.
Zijn rustig gelaat weerspiegelde een diepe kerstvreug-
de; verlost van alle aardse lijden en opgenomen in de
onvergankelijke Heerlljkheid van God.
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Beminde echtgenote, dank voor uw ultzonderlijke
zorgen, nlets was u teveel, we waren zo gelukkig,

Dierbare kinderen an kleinkinderen, u allen waart
mijn trots ; dank voor uw genegenheid.

Beste famillieleden en vrienden, vaartwel tot in het
andere leven en vergeet mij niet in uw zondagmis.

Onze Lieve Vrouw van Bareldonk, bid voor hem.

De families DE MOOR,
WANTE,
DE GEYTER,
en BORGELIOEN,
dankt U van harte
voor de steun van uw gebed
voor de troost van Uw medevoelen
in deze zware beproeving.
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