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Geboren op 09-08-1945 te Jabbeke
Overleden op 17-09-1987 te Brugge
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DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW
GODELIEVE LAMMERTEYN

Echtgenote van de heer Daniél Piceu

gcboren te Jabbeke op 9 augustus 1945,
overleden te Brugge in het A.Z. St.-Jan
op 17 september 1987,

gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken.

De liefde van een moeder is als een
parel waarvan de glans nict meer ver-
bleckt. Eenvoud en beminnelijkheid
sicrden haar voortdurend, man en kin-
deren steeds in het hart grenzeloos be-
minnen, Steeds bereid tot helpen, im-
mer met een lieve lach. Tot het einde
sterk en by alles wat haar lief was.

Lieve lieveling, onze liefde blijft voor
altijd bij U. Mama, we =zijn allemaal
droevig maar tevens opgelucht, Je bent
nu voor altijJd wverlost van je pijn. We
hebben met je medegeleefd, geleden en
je bijgestaan. Maar nu ben je heenge-
gaan, weg van alle smart en zorgen,
bij onze Lieve Heer voor altijd gebor-
gen,

Moge zij in vrede rusten.

Daniél Piceu,

Johnny en Nancy Crampe-Piceu,
Wendy Piceu en verloofde,
Annelies Crampe,

Remi en Martha Lammerteyn-D'Hiet,
(Achiel Piceu t) Emeric en Maria
Demeulemeester-Denoo,

De families Lammerteyn, Piceu,
[D’Hiet en Denoo,

danken U voor het gebed en blijken van

medeleven in de rouw.
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