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Dankbaar aandenken aan

De heer
Henri LANDUYT

Weduwnaar van mevrouw

Margaretha BEYTS

Geboren te Merksem op 13 augustus 1906
en overleden in het Sint-Jozefziekenhuis
te Malle op 22 juli 1998.
Voorzien van de Sacramenten der zieken.
Lid van Ziekenzorg en het Marialegioen.

De familie dankt U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Vake met je verhalen. Wat hield je ervan te
vertellen over je gelukkige kinderjaren in
Franknjk, de vispartijtjes in de rivier voor jullic
huis, de lerares waarvan je terecht de lieveling
was ...

Vake met je talenten. Als knaapje had je alleen
mogen zingen voor de koning. Jarenlang speelde
je toneel bij de patre. Moeke vertelde graag trots
dat je meespeelde in "En waar de ster bleef stille
staan”. En papa voegde er altijd plagend aan toe:
"vake was den ezel"; Je kon de tijd vergeten als je
aan het knutselen was vanachter in je tuinhuisje.
En je had zoveel gevoel voor humor. Het varken
dat je kweekte in WO II noemde je Fritz. Van een
rituele slachting gesproken.

Je werkte hard, je kinderen brachten 's avonds
boterhammen op "de molen”. En toen je op
pensioen ging, kregen we wvan jullie bergen
kaartjes uit Schotland en Spanje, met in de
kantlijn de dagprijzen van groenten en fruit,

Maar voor alles hield je van ons allemaal. Je
grootste rijkdom waren wij. Die liefde maakte ons
een hechte familie, dat voelen we op momenten
als deze heel sterk. Wie zou niet dankbaar zijn
voor zoveel goeds ? Laat ons daarom niet treuren,
maar ons al verheugen op het weerzien bij God,
die altijd je toeverlaat geweest is.

Ce n'est qu'un au revoir.




