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Gedenk in uw gebeden
DE HEER

Gustaaf LANNOYE

Weduwnaar van mevrouw Laura MYNY,

Geboren te Pervijze op 23 maart 1900

en godvruchtig overleden te Diksmuide in het
Rusthuis Yserheem op 168 december 1983,
voorzien van de H. Sakramenten der Zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Danken U veoor uw gebeden
en blijken van meeleven

André en Jeanine LANNOYE - TILLEMAN,
Lucien en Maria VAN ACKER - LANNOYE,
Marcel en Marguerite BARREZEELE - LANNOYE,
Michel en Martha VANHESTE(1) - LANNOYE,
Marcel en Lucette LANNOYE - DEBRUYNE,
zijn kinderan :

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

De families LANMOYE - CALLENS -
MYNY - VANNIEUWENKERKE.

Gustaaf werd geboren in een landelijke omgeving
van eenvoudige mensen die door hun vergrogidheid
met de natuur de betrekkelilkheid der dingen
beseffen en op een stille manier leven en sterven

Een van zijn voornaamste wezenstreken was

juist dat eenvoudige, waardoor het hem zo
gemakkelijk viel met diegenen die hij ontmoeite
in vriendschap te leven,

Een begrafenis is een gelegenheid tot gedanken,
en ook tot nadenken. Jong of oud, rijk of arm,
gelovig of niet, voor allen is het leven een uiterst
korte passage. Dit besef brengt velen tot de vraag :
Wat is de zin van mijn leven?

Het antwoord op deze vraag werd ons gegeven
door God zelf die ons geroepen hesft tot het
eeuwig Leven toen Hij voor ons mens werd.

Daags na de uitvaart van Gustaaf gedenken wij
da geboorte van de Heer Jezus. Van Hem
verwachtte hij zijn verlossing en het Esuwig leven,
Vader in de hemel, wij bidden U, vervul Gustaaf
van de genade die Gij ons hebt toegszegd bij
de boodschap van de engel toen Christus,

Uw Zoon, een mens geworden is als wij. Wij
vragen U, dat door zijn lijden en sterven ook
voor Gustaaf de -dageraad van zijn verrijzenis
moge aanbreken.

Dierbare kinderen en kleinkinderen; In dit geloof
ben ik gestorven en bid voor U dat glj in dit
geloof moogt blijven leven en sterven om samen
weer veranigd te worden in de hemel.

Onze Vader, wees gegroet.
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