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-I- Dankbare herinnering aan

De Heer

Jerome LANNOYE
echtgenoot van Mevrouw Rachel BEKAERT

Geboren te Pervijze op 1 juli 1911 en god-
vruchtig thuis overleden op 19 januari 1995,
voorzien van de laatste Sacramenten der
Zieken.

Danken U voor de blijken van medeleven:

Rachel BEKAERT,

Joseph en Nellye LANNOYE-TERRIERE,
Michel LANNOYE (1),
Andre en Magda HENDRYCKX-LANNOYE,

zijn kinderen;

alsook kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De families LANNOYE-CALLENS en
BEKAERT-VALLAEYS.

zijn echtgenote;

Eens te meer valt iemand weg uit onze gemeen-
schap. Wij beseffen met meer klaarheid hoe een
mensenleven “een rookwolk" is, zoals de bijbel zegt
of ‘een ochtendnevel' die verdwijnt. Wij staan
bedremmeld stil bij dat verlies en zoeken naar woor-
den en gedachten die ons troosten.

Spontaan gaan wij denken over al het goede dat van
deze man is uitgegaan. Stille weg zonder omvang
van woorden. Zijn bereidheid om anderen te helpen
en nog zovele andere hoedanigheden die alleen bij
God gekend zijn.

We vergeten niet zijn diep geloof en zijn gebedsleven
die deze man sierden een leven lang.

Met deze mooie herinnering nemen wij afscheid van
vader. Ons geloof spreekt van een nieuw en eeuwig
leven dat God bereid heeft voor al wie Hem liefhebben.
Aan deze goedheid van God vertrouwen wij ons
vader toe. Heer, schenk hem Uw rust en Uw licht dat
altijd duren zal.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij de vreugde
en de smart van dit leven gedeeld. Ik dank u om de
vele zorgen die gij hebt verleend in mijn ziekte.
Dierbare kinderen en kleinkinderen, zorg goed voor
uw moeder en grootmoeder. Ik blijf jullie altijd en
overal nabij.
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