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Alles gaat voorbij...
Het lijden behoort de tijd,
de vreugde de eeuwigheid.
(R. Tagorec)
+
Dankbare herinnering

aan de Heer

MAURITS DE KEUKELEIRE

ech tpenoot van mavrouw

COLETA JULIA DE SCHOENMAECKER

Hij werd geboren te Destelbergen op 29 janu-
ari 1910 en overleed te Overmere op 1 mei
1977, gesterkt door het Saskrament der zieken
in extremis.

Oud-strijder 1940-1945, en krijgsgevangene.

In de vroege morgen van het feest van de ar-
beid ging Maurits van ens heen, hij die maar
al te goed wist wat werken was.

Tijdens zijn laatste levensjaren cdeed het hem
vooral pijn dat hij niet langer met zijn handen
kon werken voor allen die hem dierbaar wa-
ren; zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinde-
ren. Wilskrachtiz en gelovig heeft hij zijn
levenskruis gedragen. Wij kunnen het niet
vergeten dat hij gestapt heeft achtzr de lijk-
baar van Gilbert, zijn jongste, levenslustige
zoon, pas vijftien jaar oud. In zijn met moppen

en rake kwinkslagen doorspekte babbeltjes
mocht hij in alle eerlijkheid zeggen dat hij zijn
leven niet in ledigheid had doorgebracht. Hij
was indérdaad een man uit één stuk, zorgzaam
en veeleisend, vlijtig en taai doorbijtend.

+

Goede Vader in de hamel,

het heengaan van zo'n echtgencot en vader
doet ons vlijmscherp pijn.

Toch danken wij U voor dat schone leven

en wij vragen U : geef hem loon naar werken.

-+

Uw vererende aanwezigheid,
uw gebeden,

uw woorden van medeleven,
waren voor ons een troost

en bron van nieuwe levensmeoed

Wij danken U hiervoor van harte,

De families DE KEUKELEIRE.
DE SCHOENMAECHKER,

't JAMPENS

en VERBEKEM.

d'Overmeerse drukkerij, H. D'h ooge-Bontinck



