Julien Lanssens

Geboren op 11-09-1906 te Ichtegem
Overleden op 05-11-1985 te Veurne

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

1.

Tot aandenken aan
DE HEER

Julien LANSSENS
echigenocot van Mevrouw Rachel GoUwyY
Geboren te Ichtegem op 11 september 1806 en
schislijk o.erleden in de Sint August.ru kliniek te
Veurne op 5 november 1985, voorzien van de HH.
Sakramenten der Stervenden.

Lid van de Bord der Gepensioneerden.

Austend seingever bij de N.M.B.S.

Sirt Poulus schrijfit ons : <Zi] die in Christus ge-
storven zijn, =ulien wverrijzens. In Christus sterft
hij die ale christen geleefd heeft, ook al komt de
dood ro plots,

Voor Julien is do dood z0 viug gekomen. Nochtans
was hii niet voorbereid op de komst van de Heer.
Hij leefde verbonden met de Heer Jezus, vooral
door zijn wekalijkse aanwezigheid in de zondagsmis.
Die wekelijkse ontmosting met de Heer was de
grondsiag ven zijn plichtsgstrouw leven in dienst
van zijn echigenote en kinderen.

Wij kunnen zijn leven in drie woorden samenvatten:
hul pvaardigheid, werkzsamheid, bezorgdheid.

Vader is nu hsengegaan nasr de Heer. Voortaan
zullen wi] zijn zorg en belangstelling van bij de
Hear ondervinden.

Zijn werkzaamhoid was vanelfsprekend, Na =zijn
dagtaak ala seingever bij de N.M.B.S. werkte hij
de dag verder door om wrouw en kinderen al het
nodige te bezorgen.

Wanneer ook voor hem de rust van de oudere dag
gekomen was, bleef hij druk bezig met allerhande
werkjes In liatdsvolle hulpvsardigheid. Hij entdekte
dan ook het gencegen ven het vissen, zijn liefste
ontspanning omdat hij dan in Gods wijde natuur
kon wverblijven en genicten ven de schepping van
de Heer.

Dierbare echigenote, vijf en vijftig jaar waren wij
samen gelukkig omdat wij mochten werken voor ons
gezin. Niets was U te veel als het maar ging om
mijn geluk en dit van ons gezin.

Weet dat wij over de dood heen verbonden blijven
in da Heer door eenzelfde liefde,

Celicfde kinderen on kleinkinderén, in mijn leven
was Ik bezorad veor u, werkts voor u en hielp u
het leven in te gaan. Velg nu miln voorbeeld van
geloof in da Heer, van trouw aan de zondagsmis,
van werklust en bezorgdheid.

Bidt nu wvoor mij en weest een steun en trodst
voor moeder, God zegene en beware u.

Dierbare familie, vriesnden en geburen. ik dank u
voor uw genegenheid. Bidt nu soms voor mij.
Wij blijven verbonden in de Heer,

Heilige Jozef, patroon der stervenden, bid voor ons.

Danken U wvoor uw gebeden

en blijken van meeleven :

Mevrouw Rachel GOUWY, zijn echigenote ;
Georges LANSSEMS - DELALEEUWE,

Hector LANSSENS - TITECA,

Qabriel CRUL - LANSSENS, zijn kinderen ;
Zijn kleinkinderen.
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