Franky Laroy

Geboren op 15-02-1971 te Ninove
Overleden op 20-11-1974 te Gent
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HERINNERING AAN
Franky LAROY

zoontje van
Louis en Denise DE LEEUW

geboren te Ninove op 15 februari 1971
en overleden in het Academisch Ziekenhuis
te Gent, op 20 november 1974,

Er was eens een levenslustig, bli] ]Jongetje,
nog geen wvler laar oud. Zijn naam Iz Franky.

Vanaf zijn eerste levensdagen werd hi] met
bijzondere zorgen omringd, door zijn lleve
ouders en ook door zijn grootmoeder, die de
hele dag met hem bezig was.

De tijd kwam dat hij naar het ziekenhuis
moest om van hem een sterke jongen te maken,
voor fater. Vol hoop en vertrouwen vertrokken
Franky en ziin ouders naar het ziekenhuis.

De dag daarop kwam er een droevig nieuws :
Franky zal het nlet meer halen. Weinige uren
later was Franky bij de Schepper van alle
E;!;sen en dingen. Want hij was een kind van

Heer vergeef het dat wij er nog niets van
begrijpen. We hadden zo gebeden, zo gehoopt...
Zorg ervoor dat wi] niet wvertwijfelen, mear
troost vinden bi] uw Zoon, die woorden spreekt
van eeuwig laven.

Breng Gij nu tot veltooiing In uw hemels Rijk
wat Gij op aarde met ons kind begonnen zijt.

Heer en mevrouw Louls Laroy-De Leesuw,
Jongeheer Marc Laroy,

Heer en mevrouw Jean Laroy-Rampelberg,
Heer en mevrouw Frans De Lesuw-Herremans,
Heer en mevrouw Louis Laroy-Bultereyst,
Mevrouw + Philemon Herremans-Hemmeryckx,
De familles Laroy en De Leeuw,

danken u voor de troostende blijken
van deelneming en gebeden.

De sngelenmis had plaats in de Sint-Niklaas-
kerk van Goolk, op maandag 25 november 1974
om 10.30 w.

Druk 1. D Enijf, Goaik.




