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TROOSTEND AANDENKEN

aan Vrouw

MARIA NACHTERGAELE

weduwe van Heer

ALOYS COLPAERT

geboren te St Eloois-Vijve den 17 April 1886 en

godvruchtig onitslapen in den Heer te Meenen den

26 December 1945, gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de Heilige Kerk.

Gij hebt ons zwaar beproefd, o Heer!

Toch zijn wij udankbaar om die onschatbare wel-
daad van een goede moeder: hoe grooter uw gave,
des te dieper onze smart!

Mama, uw leven was €¢én lijdensweg! Aan u heeft
God willen beproeven hoeveel een moeder dragen
kon. Gij stondt alleen met uw smart, toen Vader u
ontviel, en hebt aan uw kinderen uw leven gewijd.

Wij danken God, omdat gij zoo goed waart! Hoe
dikwijls hebt gij uw eigen last niet vergeten, om uw
's naasten kruis te verlichten!

En toch zoo sterk! Uw niets ontziende offervaar-
digheid weze uw schoonste kroon.

Het geluk waarvan wij voor u droomden, mochten
wij u niet geven; het weze u duizendvoudig bij den
Heer vergoed.

Mijn kinderen, ik heb u alles gegeven, steeds blijf
ik voor u zorgen uitden hemel. Weest mij indachtig
inuw gebeden, gij vooral, mijn zoon,die Priester zijt !

Ik laat u niet alleen. Met Vader waak ik over u,
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