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BID VOOR DE ZIEL
VAN DE HEER

Polydoor VAN HENDE

weduwnaar van Mevrouw Sidonie DE GEYTER
weduwnaar van Mevrouw Sophia, Rosalia BECQUE

geboren te Uitbergen op 14 september 1894 en god-

vruchtizg overleden te Schellebelle op 24 januari 1962,

gesterkt door de Heilige Sakramenten der Stervenden
en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis™.

Hij was Oud-Strijder van de corlog 1914-1918
Ridder in de Leopold Il Orde met Zwaardan
Eidder in de Kroonarde met Zwaarden
Vereremerkt met de Zege- en Herdenkingsmedaills
Vuurkruls en Oarlogskruis

Hi] was lid van de Kristelijke Bond der
Quderdomsgepensionneearden.

“Niemand heeft groter liefde dan hij die
zijn leven geeft voor zijn vrienden” zo heeft
Onze Lieve Heer gezegd vooraleer Hij Zijn
Heilig Lijden ging aanvaarden, een lijden
waarin voortaan alle angst en pijn zou vere-
nigd en geheiligd zijn. Wie jaren van onze-
kerheid, oog in oog met de dood heeft door-
gevochten, heeft veel leed gedragen. Verere-
merkt zijn zij vanwege een dankbare natie,
getekend ook door de hardheid van hun
angstvol bestaan, geknakt tot in hun hart...
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Zo heelt de geliefde overledene verder
zijn kruis gedragen. Moge Jezus, die voorgaat,
hem als zijn leerling en volgeling erkennen,
om wille van zijn gedragen smarten deelachtig
maken aan de verdiensten van Zijn verlos-
sende dood. Hij schenke hem vergiffenis om
menselijke zwakheid en late hem delen in de
vreugden van het Paradijs.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, ik
dank U voor uw trouwe zorgen. God moge
U lonen om het goed dat Gij aan mij hebt
gedaan. Hij zegene en beware U.

Geliefde Familieleden en Vrienden, uw
genegenheid was mijn vreugde. Blijft mij ook
nu nog gedenken : bidt voor mij.

Mijn Jewus, barmhartigheid!
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De families VAN HENDE, DE GEYTER,
BECQUE, VAN NIEUWENHUYSE,
VERGUCHT en DE SUTTER,

danken U om de blilken van deelneming
hen betoond door uw aanwezigheid en
uw gebed,

DRUK. COOMARMN, SCHELLEBELLE










