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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

de heer Theo FLOSSIE,

Gepensioneerde trambediende,
Lid van verschillende godsdienstige broederschappen,

echtgenoot van mevrouw Irma Diels,

geboren te Kortenaken op 17 februari 1899 en
overleden te Antwerpen op 23 januari 1967,

Na bediend te ziin van de H.H. Sacramenter
en voorzien van de Pauselijke Zegem
eln Articulo Mortisy.

QO God, Heer der barmhartigheid, geef aan
de zlel van Uw dienaar het verblijf van de
verkwikking, de zaligheid van de rust en de
klaarheid van het licht. Door onze Heer
Jezus-Christus. Amen.

Hij was een man van plicht, bezield met
een levendig geloof, rechtzinnig en rechtvaar-
dig in handel en wandel. Met gerust hart
15 hij van deze aarde gescheiden.

Beminde echtgenote, geliefde kinderen en
lieve kleinkinderen, gaarna ware ik nog bi)
U gebleven, maar God riep mij. Zijn heilige
Wil geschiede. Vergeet mij niet in uwe
gebeden. In de hemel waar wij elkaar zullen
wederzien, zal ik voor U bidden.

Mijn dierbare familieleden en vrienden
bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.
400 d. afl.












