Heléne Ockier

Geboren op 03-05-1893 te Lissewege
Overleden op 15-05-1970 te Assebroek
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL 'u"AN
MEVROUW
Hnlénul,OCKlEH

Weduwe van Hegf«Lodewilk Jan BAES en
Hu-rml Jan BAES

Geboren te Lissewege op 3 mel 1893 en
gndp.rru::i‘m overleden op 15 mei 1970 in de
int-Lucaskliniek te Assebroek, gesterkt door
de H. Sacramenten der zieken.

God gaf, God nam, zijn naam zij gezegend !

God gaf... Haar kinderen weten wat zij aan
moeder gehad hebben vanaf hun prilste jeugd.
Al die jaren van zorgzame liefde, van Warme

id, van begrip en . steun toen zij
groot werden... zelfs van ongemeten hulp voor
de jonge gezinnen.

God nam... Nu staan wij voor het pijnlijke
verlies, dat niet meer kan hersteld worden.
Moeder is van ons heengegaan, voor goed.

Doch wij weten waarheen zij gegaan Is.
Als kristelijke mensen staan wij niet wvoor
een muur van wanhoop. Het troost ons dat
moeder werd opgenomen in de vreugde en de
esuwige liefde van Hem, die zi] diende. God
nam haar.. tot Zich ! Als een balsem op de
wonde wvan onze harten, als een stille zang
van hoop doorheen ons mateloos verdriet is
deze verblijdende werkelijkheid : God nam
haar tot Zich !

Daarom wvermogen wij te bidden :
God, moeten wi] loven,

U moeten wij danken,
Heer, verhoor ons gebed :
eens komen wij allen tot U.
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De Heer en Mevrouw
Robert BAES-SLABBINCK,

De Heer en Mevrouw
Emiel BAES-CASIER,

De Hebkr en Mevrouw
Leopold SLABBINCK-BAES,

De Heer en Mevrouw
Etienne BAES-VAN KERSCHAVER,

en hun kinderen en kleinkind,

De families OCKIER, BAES, STEVENS en
VANDENBERGHE.

danken U woor uw gebeden

_en blijken van deelneming.
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