Maurits Ockier

Geboren op 15-12-1922 te Handzame
Overleden op 02-01-1957 te Kortemark
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¥ BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

MAURITS OCKIER

echtgenocot van MEVROUW
GODELIEVE VERHAEGHE

geboren te Handzame de 15 december 1922,
schielijk overleden blj een smartelijk guto-ongeval
te Kortemark, de 2 Jonuari 1957,
na ontvangen 18 hebben het H. Olissel

Hij was Erelid van de H. Hartebond en van de
Broaderschop van de H. Barbara

Zo pas hadden we de vredige klokken over ons
ztil dorpje horen golmen “Vrede can de mensen van
goeds wil”, Blij en gelukkig waren we een nisuw
jaar Ingazet, onze heilwensen liggen nog op de lip-
pen "Gelukkig en zalig mocht g!t jaar ztin”l Plots
en onverwachts dit droevige nieuws, Blijheid en op-

jeruimdheid verstarren in een pijnlijk medevoelen.

God-hoe endoorgrondelijk zijn Uw ragdsbeslui-
ten, Het laven van een mens — sen -mysterie van
blijheld en diepe zielesmart. Vandaay nog drinkt
man zich dronken aan de wellends vreugdebron —
vanavond nog staat man gebogen en gebroken
naast het ontzielde lichaam van een dierbars echt-

enocot en goede vader. Heer, hartverscheurend

uigen wi] het hoold — hard is het — sterke schou-
ders moeten dit kruis torsen, — Uw Wil geschieda —
Wi geloven dat Gij een goade vader zijt.

MAURITS droomde van zijn geluk — zijn schone
familie — de mensenvriend, gezien en hooggeschat
om zijn voorbeeld als flinks hulsvader, christelijk en

overtuigd — in #én ogenblik aaon de liefde der zij-
nen ontroofd — onbegrijpelijk!
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DIERBARE ECHTGEMOTE ons geluk was van
korten duur, Miemand kan zeggen gﬂe gelukkig wij
waren — onze Ifindunjl\a!s — i} weet hoe we samen
hun geluk becogden. Nooit zouden ze fets te kort
hebben, 20lang wij konden werken. Hun apvoeding
lag ons ter harte, het zouden schone mensen worden
dat was ons beider verlangen. Ik laatU, getroffen in
dit pijnlijk en smartslijk ongeval, alleen de zorg over
van onze kindertjes, veoed ze op zoals we samen
hadden voorgesteld en vertel ze iater over hun va-
dertje. Van uit de Hemel blif ik over hen waken,
bid voor mij |

MIJN DIERBARE KINDERTJES — Ik hield zo van
U, voor mijn werk en bij mijn thuiskomst zocht ik U
allesn. Een krulsje was mijn groet een zosn, mijn
liefde. Die morgen... de laatste keer dot ik U zag, dat
mijn hand U tekende. Gij kent papa haast nist, ge
zijt nog te klein, maar moeder zal U later weal alles
vertellen, bidt voor mij, ik blijf bij U |

DIERBARE WADER EN MOEDER, - BROER EN
ZUSTER EM DIERBARE FAMILIE — Plots is alles
zo veranderd, blijft moedig, helpt en steunt mijn Fa-
milie, dank om dit alles, bidt voor mij |

Vaoorwal aller die mif kendet, vooral U, Pater
Leon, en gedenk mij in Uwa gebeden |

H. Barbara, Patrones van de Goede Dood,
bid voor mij |

Mevrouw Maurite OCKIER-VERHAEGHE,
zijn echigenote,

Majutier Marie-Thérése QCKIER,

Mejutter Katrien OCKIER,

Mejutfer Krista OCKIER, zijn kinderen,

De families OCKIER-MOMMERENCY an
VERHAEGHE-VERHAEGHE.

danken U zeer hartelijk om uw/
gebeden en uw blijken van ge-
negenheid.
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Drukk. Dewilde, Stationestraat 49, Handzame,



