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Dierbaar aandenken
aan

De Heer Jan OLAERTS
echtgenoot van mevrouw

Maria JACOBS

Lid van meerdere godvruchtipe genootschappen
* 18 januari 1916

t+ 26 november 1990

De familie dankt U voor de blijken van
genegenheid en deelneming,

www. indeken be

Plots en totasl onverwacht heeft Jan afscheid
genomen van dit aardse leven, stil, onopvallend
en sereen, zoals hi] geleafd heeft.

Jan was een diepgelovig men, dankbaar wvoor
hot gelukkig somenzijn met Maria.

Hij was vooral een eenvoudige en optimistische
man, met een grote liefde voor de natuur,

Hij kon er uren van genieten om buiten iIn
stilte te werken. Samen met Maria het bos
Intrekken, dat was zijn lang leven eén over elk
plantje in zijn tuin kon hij een boeiend verhaal
vertellen.

Alhoewel hijzelf geen kinderen had, wes Jan
een grote kindervriend.

Steeds wes hi] klaar om hen te verrassen met
een grap of een spelletje.

Jan, ik zal je zachie aanwezigheid en je min-
zame glimlach missen, maar in mijn hart zal
ik steeds met jo samenblijven.

We hadden nog vele jaren kunnen gelukkig zijn,
maar de Heer heeft er anders over beslist.

Afscheld namen

is het moeilijkste
in het leven

Men leart het noait

Gelovigen nemen nooit
afscheid van het Léven.



